De Eerste Heilige Communie & [ormsel

Beste ouders/verzorgers,

De keuze om je kind(eren) communie te laten doen is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Als
ouders maken jullie, net als bij de doop, een bewuste keuze om je kind(eren) een kans te geven om
een vriendschapsband met Jezus op te bouwen, om zich thuis te voelen in de kerk en om als gezin
verder te groeien in het katholieke geloof. Als parochiegemeenschap willen we graag in het kader van
de voorbereiding op de Eerste Communie bij die keuze aansluiten met een aanbod van vieringen en
activiteiten die zijn gericht op kind en gezin.

We starten in januari 2024 de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie van 2024. De
voorbereidingen op de eerste heilige communie zelf zijn bedoeld om aan uw kind duidelijk te maken
wat deze Eerste Communie betekent en dus ook wat de Eucharistie betekent. Indien uw kind niet
gedoopt is, dan bestaat de mogelijkheid om het Doopsel te ontvangen.

Tijdens deze voorbereidingen zullen we knutselen, uit de bijbel lezen, samen bidden zingen, spelletjes
spelen en een bezoek brengen aan de Blauwe Zusters in Heiloo.

Als werkgroep nodigen wij u graag uit voor de regiobrede-ouderavond op donderdag 23 november in
de Petrus en Paulus kerk te Den Helder. Tijdens deze avond vertellen we u meer over de Eerste
Heilige Communie en het Vormsel.

U helpt ons enorm door ons te laten weten of u komt. Een appje of belletje naar onderstaand
nummer is voldoende.

Wat: Regiobrede informatieavond
Eerste heilige Communie & Vormsel

Wanneer: Donderdag 23 november

Tijd: 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
Waar: Petrus en Paulus kerk, Kerkgracht 53
te Den Helder

Namens de Werkgroep EHC

Hang Do, Louise Van Lierop, Marie-José Stobbe (06-51706412)



